
Beste lezers, 
 
We geven het toe: het is een tijdje stil geweest! Onze nieuwsbrief was even op hol 
geslagen. Gelukkig hebben we 'm weer bij de teugels en zijn we klaar om in volle galop 
verder te gaan!          Vanaf nu houden we je weer regelmatig op de hoogte. Leuk dat je er 
(nog steeds) bij bent! 
 
De eerste twee maanden van het jaar ze zijn altijd net even wat rustiger. Iedereen moet 
nog een beetje moet opstarten na de feestdagen. Geen gekkenhuis, geen volle agenda’s, 
gewoon even ademhalen. Maar achter de schermen zitten we natuurlijk niet stil. We 
gebruiken deze periode om plannen te maken en ideeën uit te werken. Klaar voor alles 
wat de rest van het jaar brengt!       
 
15 maart deden we mee aan NL-doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. En 
wat was het een mooie dag! Samen met het team, de ‘jongens’ en aanhang zijn we flink 
aan de slag gegaan. Er is geschrobd, geveegd, geverfd en gesjouwd. Kortom: opgeknapt 
met een hoofdletter O. Naast het harde werken was er 
ook ruimte voor gezelligheid en samenwerking, en het 
resultaat mag er zijn: een frisse, opgeruimde en 
gezellige plek waar we trots op zijn! 
 
Maar dat was nog niet alles: we mochten ook nieuw 
leven verwelkomen: Velaris is geboren! Een prachtig 
begin van de lente, en wat zijn we trots op dit jonge 
sprankelende leven op stal!     
 
Tot slot reisden we eind maart ook weer af naar 
Gambia. Een reis vol ervaringen. Meer daarover lees je 
in onze speciale Gambia nieuwsbrief die in mei is 
verschenen. Zeker de moeite waard om even terug te 
lezen! Over Gambia binnenkort weer meer! 
 

Zininin!    In april zijn onze ‘jongens’ 
op vakantie geweest naar het zonnige 
Turkije!  Een week vol ontspanning, 
nieuwe indrukken en vooral veel plezier. 
Het was voor velen een bijzondere 
ervaring: van het dobberen in het 
zwembad tot het verkennen van de 
omgeving. Voor sommigen was het 
zelfs de eerste keer in het buitenland en 
dat maakte het extra speciaal.       
Er is gelachen, genoten en opgeladen. 
Een onvergetelijke reis die mooie 
herinneringen heeft opgeleverd. 



Op 3 mei mochten we opnieuw beschuit met muisjes 
serveren, want er is nóg een prachtig veulen geboren: 
Vanille!    Ze staat inmiddels stevig op haar benen en 
huppelt vrolijk rond in de wei in gezelschap van Velaris. 
 
Op 10 mei was het weer tijd voor onze grote jaarlijkse BBQ, 
traditiegetrouw ter ere van Monique haar verjaardag!               Het 
was dit jaar extra druk met een volle tuin, veel bekende 
gezichten en een hoop vrolijke gezelligheid. Alle ‘jongens’ 
staken de handen uit de mouwen tijdens de voorbereiding. 
De barbecue stond roodgloeiend, de salades waren vers, en 
de sfeer zat er goed in. Er werd gelachen, gegeten en volop 
genoten. Een feestelijke dag waarop we niet alleen Monique 
in het zonnetje zetten, maar ook weer even voelden hoe fijn 
het is om met z’n allen bij elkaar te zijn. Een traditie waar we 
elk jaar naar uitkijken!      
 
Op 29 mei openden we met trots onze deuren voor de jaarlijkse open dag, en dat viel dit 
jaar samen met een bijzondere mijlpaal: het 20-jarig bestaan van Zorgonderneming 
Vossenburght! Op het terrein stonden gezellige marktkraampjes, er waren boeiende 
clinics en demonstraties, en natuurlijk ontbraken eten en drinken niet. Het werd een 
feestelijke en drukbezochte dag. Van een klein begin tot de plek die Vossenburght nu is: 
een thuis, een werkplek en een plek vol groei en ontwikkeling. We zijn dankbaar voor 
iedereen die daar deel van uitmaakt. Deze dag heeft laten zien hoeveel mensen zich 
betrokken voelen. Op naar de volgende 20 jaar! 
 
Van 17 t/m 20 juni hebben wij 
met een enthousiaste groep 
deelgenomen aan de 
vierdaagse. Vier dagen lang zijn 
we samen op pad gegaan, 
iedere dag een mooie route vol 
gezelligheid, beweging en soms 
ook een beetje doorzetten. Voor 
onze ‘jongens’ (én begeleiding) 
was het een bijzondere ervaring: 
onderweg veel lachende 
gezichten, aanmoedigingen van 
voorbijgangers en vooral het 
trotse gevoel om samen de 
finish te halen. De blaren en 
vermoeide benen waren het dubbel en dwars waard! We kijken met plezier terug op deze 
sportieve dagen, die niet alleen goed waren voor de conditie, maar ook voor de 
teamspirit en de gezelligheid. Op naar volgend jaar!             

 

 


